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In de Nije Poorte Antiques & Interiors

“Een oud object brengt
een ziel in huis™

Er zijn meerdere redenen te bedenken om een bezoek te brengen aan
Wijk bij Duurstede. Een belangrijke reden is de bijzondere woonwinkel
In de Nije Poorte, een zaak met een hele eigen sfeer en karakter. Dit
is-het domein van Jan Willem Toering, ensemblier van beroep met een
voorliefde voor doorleefde interieurs. “Een oud object is echt, het heeft

een geschiedenis en brengt een ziel in het huis.”






De liefde voor het interieurvak werd hern met de paplepel ingego
ten. Zijn ouders bouwden de zaak gedurende dertig jaar op. In die
periode groeide het bednjf uit van een kleine winkel in een desl van
het histarische pand tot de aanzienlijke zaak die het nu is, met een
verrassend doothof aan ruimtes, ieder met een eigen sfeer. Dat Jar
Willern de zaak zou overnemen, was nooit het plan, Ma twee afge-
ronde universitaine studies reisde hij bijna vijfitien jaar voar verschil-
lende bedrijven over de werald, “Miet alleen een prachtige ervarng,
maar ook leerzaam. Je leert kijken en communiceren en het brengt
je waardering bij voor anders culturen. Allermaal dingen die ik nu
dagelijks in mijn werk gebruik, " De liefde voor het interieurvak bleek

uiteindelijk orwvermijdelijk, iets wat onzichtbaar van generatie op ge-

neratie overgaat. lan Willem: "Ik ben letterlijk opgegroeid tussen de

mooie dingen. Uiteindelijk denk ik dat e altijd iets moet doen waar je
hart ligt.* Een bezoek aan In de Nije Poorte maakt direct duidelijlk dat

hier ook zijn talent ligt, In de zaak zie je een interieur waarin wordt
geleefd. Je drinkt er een glas wijn en leest er een goed hoek, Het
heeft iets vanzelfsprekends. Jan Willem: "Voor veel mensen geeft
dat een gevoel van herkenning. Soms zeggen mijn klanten: “Deze

b

steer, die wil ik thuis ook. En dan gaan we aan het werk. Samen
wordi een keuze gemaakt uit de rijke collectie meubels en stoffen.”

lan ‘Willern: “Het ontwerpen van een mooi interieur lijkt niet zo

moeilijk. Sla een willekeurig woontijdschrift open en je ziet tal van

voorbeelden. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je je thuis voelt in

je omgeving, dat het echt jowar huis is. Daarom houd ik van interieurs

waarin een eigen wereld wordt gevormd, niet door opgelegde dos

en don’ts van decorateurs, maar door de smaak en het karakter van
de bewoners. Zo'n interieur ontstaat door de tijd heen an ontwikkedt
zich, met zoals smaak en karakter zich onteakkelen.”

Gustaviaans antiek
Het hart van de collectie van In de Mije Poorte bestaat uit Zweeds

antiek. Zweeds antiek doset Frans aan, maar dan eenvoudiger. De

achttiende-eeuwse Zweedse Koning Gustav Il was erg gecharmeerd

van de Franse Rococo, een stijl die hij in 2weden introduceerde doar

Franse meubelmakers wit te nodigen am in Stockholm te kamen wer-

ken. Er werd echter gekozen voor grenenhout omdat dat in Dweden

veel makkelijker te krijgen was dan het dure noten- of eikenhout
Antiek uit het noorden is vaak beschilderd in lichte kalkachtige tinten

Deorgaans werd een typisch Zweeds palet gebruiktvan poederkleuren

zoals appelgroen, strogesl en parelgrijs. Grijs en geel waren niet alleen




“Tke ben altijd op zoek

naar Zweedse kasten uit de
Gustaviaanse tijd. Dat zijn
echte kostbaarbeden, met
een eigen karakter: licht,
luchtig en eenvoudig”
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